RUKS MUSEUM

Beste kunstliefhebber,

Amsterdam, 24 augustus 2020

Hierbij een brief van mij, Esmé Apeldoorn. Sinds 2013 werk ik bij het Rijksmuseum als
rondleider.

Graag vertel ik u over een bijzonder werk dat in het museum hangt. Het is één van
mijn favoriete schilderijen, het Meisje in het blauw van Johannes Verspronk. U begrijpt
dat ik hier vaak aandacht aan besteed tijdens de rondleidingen. Het schilderij vind ik
prachtig geschilderd, maar het nodigt ook uit om jezelf in het meisje te verplaatsen en
te bedenken wat het verhaal achter dat mooie plaatje zou zijn. Wie het meisje is, is
niet bekend. En dat ‘mysterie’ spreekt mij ook aan. Zo blijft het schilderij tot de
verbeelding spreken.

Als ik met kinderen van de
basisschool naar het schilderij kijk,
dan gebeurt er altijd iets bijzonders
Ze kijken naar een leeftijdsgenootje
en vinden daar iets van. Ze hebben
het over die grote jurk die ze aan
heeft. Zou ze in verwachting zijn..?
Maar daar is ze wel jong voor. Want
hoe oud is ze dan? En hoe zou het
zijn als je de hele dag moest stil
zitten om te poseren? Soms laat ik
één van de kinderen dezelfde
houding aannemen als het meisje:
En hou dit maar eens een paar uur
vol..succes! En ik ben benieuwd
wie uit de klas ook wel eens zo’n
jurk aan zou willen hebben.

Een hoop vragen, meningen en
leuke gesprekken komen op gang.
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Maar één van de redenen waarom het schilderij mij zo aanspreekt is de blik van het
meisje. Als ik in haar ogen kijk, dan roept dat vragen bij mij op. En het ontroert me: Wat
zou er in het hoofd van het meisje omgaan? Wat zou ze denken op dit moment? En
hoe vindt zij het om geschilderd te worden?

Dus hierbij ook de vraag aan u: als het meisje zou kunnen spreken, wat zou ze tegen
ons willen zeggen?

Vriendelijke groeten,

Esmeé Apeldoorn

Vanwege de coronacrisis zitten veel mensen noodgedwongen thuis. Daarom
sturen we u elke week een brief van een medewerker, die een persoonlijk
verhaal vertelt over een van de schatten van het Rijksmuseum. Wilt u graag een
reactie geven op het verhaal? Of vindt u het leuk om contact te hebben met een
van de medewerkers om nog verder te praten of te schrijven over kunst of
andere zaken, dan kunt u uw telefoonnummer, mail of postadres doorgeven aan
de telefonisten van het Rijksmuseum:

Door uw naam en telefoonnummer door te bellen op tel. 020-6747000,
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur.

Door een brief te schrijven met uw adres naar Het Rijksmuseum,
Hobbemastraat 20, 1071 ZC Amsterdam

Door te mailen naar Telefonisten@rijksmuseum.n|
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